
Vasten is in onze maatschappij, 
onder christenen, grotendeels 
verdwenen. Ja, het mag mijns 
inziens worden gezegd, dat is 
echt anders dan in veel andere 
godsdiensten. Vasten komt bij 
ons voornamelijk nog voor als 
een methode om te lijnen, om af 
te vallen. Dat is een ik-gerichte 
manier van vasten: een vasten 
dat goed is voor míj. Er wordt 

soms veel geld aan uitgegeven, aan afslank- en vasten-producten. Lijnen is vaak duurder dan 
gewoon eten en drinken en zeker veel duurder dan minder eten en drinken. Al vastend sluit je je 
op die manier op in je eigen leven: ik heb het goed, ik word te zwaar, ik moet gezond blijven, ik 
moet lijnen. Zeker, vasten is lijnen. Maar wel op een andere manier. Vasten is: lijnen trekken naar 
God. Vind ik wegen en manieren om mezelf meer op God te richten, me meer op Hem te 
betrekken. Daarvoor moet je jezelf de vraag stellen, veertig dagen lang, levenslang: wat is de 
hoofdlijn van mijn leven eigenlijk, en waar leidt die toe? Naar God of naar iets anders? Wij zijn 
gebonden mensen, gebonden aan allerlei gewoonten. Daarvan proberen af te zien, je eigenlijke 
waarde en waardigheid hervinden; weer je even beseffen: ik behoor niet toe aan mijn behoeften 
en wensen, ik ben van niets of niemand het bezit, ik hoor bij wat echt leven is, bij God, bij het 
verbond dat Hij met alle mensen heeft gesloten. Maar God is niet los verkrijgbaar. De lijn naar 
God valt samen met de lijn die wij naar andere mensen trekken, valt samen met onze betrok-
kenheid op anderen. Echt vasten is: verbindingslijnen zoeken naar en met anderen, dichtbij en 
ver weg. Vasten is: die lijnen trekken door van jezelf af te leven, door aalmoezen te geven, door 
weg te geven dus, zélf vasten opdat ánderen er dikker door zouden kunnen worden. Lijnen naar 
God, lijnen naar anderen toe: waar sluit ik mij in mijn eigen leven op, waar verlies ik anderen en 
dus God uit het oog, wat heb ik daarvoor voor over? Dat wij samen daarmee veertig dagen 
bezig mogen zijn, want alleen dán kan het echt Pasen worden.

Klaas Faber 

Veertigdagentijd – Vastentijd
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1186 verschijnt op 2 april a.s. Kopij voor 
de periode 6 april tot en met 18 mei 2025 
dient uiterlijk woensdag 19 maart bij de 
redactie binnen te zijn. Aanleveren in Word, 
illustraties als .jpg, alleen via de email, 
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-	� door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-	� door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-	� of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m 
31 januari 2025 is: € 11.471,02
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2025

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie 
in het DN hebben, dan vóór de sluitingsdatum 
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 25,00 per jaar.
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den 
Besselaar (red), Aad van Dijk, Piet 
van den Ende, Klaas Faber, Teun van 
Ginkel, Peter Gruijthuijsen, Bert 
Leenders, Locatieraad, Han van Peer,  
Schola Cantorum Tiel, Marga Stevens 
(red), Paul van der Ven, Agnes 
Verbeek, Willem Vizee, werkgroep 
Dominicus Ontmoetingen, Gerrit 
Overdijk (eindredactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio Print&Sign
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio.nl
info@stimio.nl

Actie Kerkbalans

Heeft u ze gezien? De vrijwillig(st)er voor de Actie Kerkbalans, de “lopers” van de kerkbalansenveloppen, soms met 
slecht weer en heel misschien op een mooie zonnige winterdag. Maar er zijn er ook die achter de coulissen werken 
en daar veel werk verzetten. Die hulp is onmisbaar voor onze parochie dankzij deze mensen is het weer gelukt. 

Daarom aan alle vrijwilligers onze hartelijke dank voor uw inzet. Ook doen we graag volgend jaar weer een 
beroep op uw inzet, tijd en enthousiasme.

Ook degenen die de actie met een bijdrage steunen danken we hartelijk. 
Als geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk zijn we hier heel blij en dankbaar voor.  
Twijfelt u nog of u de actie wil steunen? Dan hoop ik dat u toch dat plekje in uw hart vindt wat u over de streep trekt 
om een bijdrage te geven.

Via Dominicus Nieuws zullen wij u op de hoogte houden van het verdere verloop van de Actie Kerkbalans 2025.

Piet van den Ende,
Werkgroep Actie Kerkbalans

Vergeet de Actie Kerkbalans niet!
Wij vertrouwen op uw gulle bijdrage in 2025 op bankrekening:

NL 15 INGB 0002 5104 01  t.n.v.
H. Suitbertus kerkbijdrage  H. Dominicus.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Actie Kerkbalans

Onze dank aan vrijwilligers en gevers!

2025

De week voor kerst werd weer het kerstverhaal verteld aan de schoolkinderen van groep 3 en 4 in de 
Dominicuskerk in Tiel. 

Kinderen zijn altijd eerlijk en ontwapenend. Ze vonden het verhaal mooi en ook de kerststal. Ook werden er 
veel vragen gesteld waaronder één vraag, die werd gesteld door een jongetje voor in de bank. 

“Mevrouw, is daar rechts een cel? We 
moesten vreselijk lachen. Nee,  het ziet 
er voor jou misschien uit als een 
gevangenis door de tralies, maar het is 
de sacristiekamer.

Dit jaar werd het kerstverhaal  verteld 
door Ed, Jenny, Anne-Marie en Agnes.

Agnes Verbeek

Terugblik op Kerst
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tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie:	 KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht:	 1989 
Doelgroep:	 ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:	� dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging

Externe activiteiten: 
	 overleg met Gemeente
	� overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
	� steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

	 voordelen met KBO Ledenpas

Secretariaat:	 de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
	 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

Wij komen voor al uw vragen naar  
de onderstaande begraafplaatsen toe. 
Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen 
8.30-11.00 uur op de begraafplaats.

Wo. 26-3  Buren, Plantsoen
Wo. 16-4  Culemborg, Achterweg 2
Wo. 7-5  Tiel, Papesteeg
Wo. 11-6  Dodewaard, Kalkestraat
Wo. 9-7  Geldermalsen, Lange Akker

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, 
van standaard tot exclusief.  Voorzien van 
volledige garantie en rechtlegservice.

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

HEEFT U 
VRAGEN?

WIJ HELPEN 
U GRAAG!
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Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  

 

 

Afwijkend van eerdere synodes heeft paus Franciscus  het 
slotdocument van de huidige synode over synodaliteit 
onverkort aangenomen! Hij heeft daarmee de traditionele gang 
van zaken (de paus maakt een eigen stuk van de 
aanbevelingen) vervangen door directe uitvoering van de 
conclusies van de vergadering. Het 52 pagina's tellende 
document, goedgekeurd door 355 aanwezige synodeleden, 
bevat substantiële voorstellen voor de vernieuwing van de 
kerk. Ook de paus heeft geluisterd!
Het slotdocument is opgedeeld in vijf hoofdonderdelen en 
roept op tot vijf vormen van bekering: spiritueel, relationeel, 
procedureel, institutioneel en missionair.

De voorstellen omvatten onder meer 
	 o	 een grotere rol voor vrouwelijke leiders
		  er is “geen reden of belemmering” om vrouwen ervan te weerhouden leiderschapsrollen in de kerk op 
		  zich te nemen. De Paus heeft hier zelf werk van gemaakt door de aanstelling van de eerste vrouwelijke 
		  prefect Simona Brambilla als hoofd van het ‘ministerie’ dat toezicht houdt op de mannelijke en 
		  vrouwelijke religieuze orden in de kerk wereldwijd.
		  De tekst pleit ook voor een grotere deelname van vrouwen aan de opleiding van geestelijken en een 
		  bredere betrokkenheid bij de besluitvormingsprocessen van de kerk.

	 o	 een grotere deelname van leken aan de besluitvorming 
		  Het document breidt de rol van lekengelovigen in het bestuur van de Kerk aanzienlijk uit. Het roept op 
		  tot hun toegenomen aanwezigheid in synodale vergaderingen en alle fasen van kerkelijke 
		  besluitvorming.
		  Er worden nieuwe procedures voorgesteld voor de selectie en evaluatie van bisschoppen en 
		  uitgebreidere lekenparticipatie in diocesane leiderschaps- en canonieke processen.

	 o	 belangrijke structurele hervormingen
		  Een van de belangrijkste voorstellen op dit punt is een oproep om de pastorale raden op parochie- en 
		  diocesaan niveau te versterken.
		  Het document pleit ook voor regelmatige kerkelijke bijeenkomsten op alle kerkelijke niveaus, inclusief 
		  het continentale niveau, en voor een intensievere oecumenische dialoog.

Nu verder:
Hoewel paus Franciscus het synodale pad als “voltooid” heeft verklaard, benadrukt het document dat er 
een cruciale implementatiefase voor ons ligt. Deze volgende fase zal zich richten op het integreren van 
synodaliteit als een “constitutieve dimensie van de Kerk.”
De tekst gaat ook in op verantwoordingsmaatregelen, waarbij wordt opgeroepen tot meer financiële 
transparantie en protocollen voor het voorkomen van misbruik. Er wordt verklaard: “De behoefte binnen de 
Kerk aan genezing, verzoening en het herbouwen van vertrouwen heeft in elke fase van het synodale proces 
weerklonken.”

Het doel van het synodale proces was om de traditionele leer van de kerk in evenwicht te brengen met de 
hedendaagse pastorale behoeften, en tegelijkertijd meer inclusiviteit en transparantie in het bestuur van de 
kerk te bevorderen.

In onze Tielse geloofsgemeenschap hebben we vier keer in het kader van het synodale proces met een 
groep geïnteresseerde mensen overlegd. We kunnen ons voorstellen om in het voorjaar over de 
aanbevelingen uit het slotdocument weer met elkaar om de tafel te gaan. 
We blijven met elkaar in gesprek.

Mieke van den Besselaar, lid Locatieraad Dominicuskerk

(met dank aan diverse artikelen uit Katholiek Nieuwsblad)

Hoe gaan we verder na de afsluiting van het synodale proces?
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Hierbij wil ik alle lezers van dit blad
iedereen die hem ieder keer weer opmaakt plus
al mijn mede parochianen een heel Zalig en 
voorspoedig en bovenal een gezond 2025 
toewensen.

Tevens wil ik wat wensen aan U allen meegeven
in de hoop dat die uit mogen komen:

= Het zou fijn zijn als we in het nieuwe jaar
	 wat vreedzamer sámen kunnen wonen!
= Dat degenen, die de macht hebben begaan
	 zijn met diegenen die het moeilijk hebben!
= Dat diegenen, die zichzelf opgeven weer
	 moed vatten en opstaan om verder te gaan!
= Dat eenzamen mensen ontmoeten die écht
	 met hun begaan zijn!
= Dat mensen die iemand verloren hebben
	 zichzelf niet kwijtraken in verdriet!
= Dat er brood is voor hen die hongeren!
= Dat er niemand meer hoeft te vluchten 
	 voor oorlog en onderdrukking!
= Dat er op 1 september veel mensen mee
	 gaan naar Kevelaer!

En zo heeft iedereen wel zijn of haar wensen!

Ik weet: deze wensen zijn al zo vaak geuit,
maar laten we hopen en bidden dat het in
2025 gaat lukken. Wellicht zijn er eind van
het jaar wat van uitgekomen, het zou fijn zijn!

Willem Vizee

Wensen voor 2025

Website “Kerst in Tiel” werkt!

In 2024 hebben we voor de tweede keer, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Tiel, een speciale 
website de lucht in gebracht voor ieder die wil weten welke activiteiten onze kerken organiseren rond de kerst.
In de maanden november en december was de website te bezoeken.

Het leuke is dat ook kan worden bijgehouden wat er met zo’n website gebeurd:
-	 In deze twee maanden hebben
-	 263 (nieuwe) bezoekers
-	 in 319 bezoeksessies
-	 702 informatiepagina’s geraadpleegd.

De conclusie van de organisatoren:  deze tijdelijke website werkt echt!
Volgend jaar gaan we dit weer doen.

Een mooi voorbeeld van praktische oecumenische samenwerking!
Jaap Baas, Cornel Kirpesteijn, Sjaan van de Werk, Mieke van den Besselaar en Ed van de Moosdijk.

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 4 maart is het weer schoonmaken van onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.

IN MEMORIAM		          †

Thonny Zondag 

Thonny zag het levenslicht in 
Wadenoijen in 1950 en overleed in 
Tiel op 14 december 2024.
Hij had met zijn kinderen vastgelegd 
dat als hij zou sterven er een crematie zou moeten 
plaatsvinden, maar dat hij voor de tocht naar het 
crematorium toch wilde dat er een zegening en gebed 
zou plaatsvinden. Dat hebben we gedaan, in een kring 
van dierbaren.
Zo hebben we hem gezegend met onze gebeden op 
weg laten gaan. Zijn dochter vertelde:
“In het crematorium bij het afscheidsritueel was het 
immens druk. Daaruit bleek dat hij ontzettend veel 
mensen kende. Iedereen zal Thonny herinneren als 
echte gangmaker. Hij was enorm extravert en hield van 
feestjes. Hij was een graag geziene gast, bij iedereen.
De rode draad in zijn leven was muziek. Hij was 
vroeger zelf zanger en gitarist in zijn band River 
Combo. Maar ook nu nog nam hij regelmatig nummers 
op, begeleid op zijn gitaar.
Hij werd vader van twee dochters, Lida en Claudia.  
Na de scheiding met Corry, waar hij 36 jaar mee 
samen is geweest (en nog steeds dikke vrienden), was 
hij de laatste 10 jaar samen met Linda, waar hij talloze 
reizen mee maakte. Ook stonden er nog leuke reizen 
op de planning. Kamperen deden ze graag, het liefst 
samen in Kroatië. Samen winkelen en een terrasje 
pakken was al een feest voor hen.
We hebben mooie herinneringen aan hem!”
 

Aad van Dijk, 
in samenwerking met Claudia Voogt–Zondag

In 2025 vieren en gedenken christenen over de hele wereld dat 1700 jaar geleden het eerste oecumenische 
concilie in Nicea bij elkaar kwam. Voor de jonge kerk, die net uit een tijd van vervolgingen kwam was dat 
een belangrijke gebeurtenis. 
De geloofsbelijdenis die in Nicea is opgesteld, geldt voor alle kerken als grondslag van het geloof. 
Op 19 januari jl. begon dit feestelijke herdenkingsjaar.
In Nederland gebeurt dat met de Week van Gebed voor de eenheid.
(Raad van Kerken in Nederland.)

Geschiedenis:
Van 20 mei tot en met 25 juli 325 kwamen 318 bisschoppen bijeen te Nicea om over het arianisme te 
oordelen. (In het arianisme wordt zowel Jezus als de Heilige Geest gezien als scheppingen van God, die 
ondergeschikt zijn. Jezus is hierbij alleen ondergeschikt aan God, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is 
aan zowel Jezus als God.) 
Op papier werd het concilie voorgezeten door de keizer zelf, maar in de praktijk was Ossius van Córdoba 
de voorzitter.
Er werd een geloofsbelijdenis aangenomen waarin staat dat Christus van dezelfde substantie is als de 
Vader en dus ook waarlijk God is.  
Tijdens dit concilie werd ook de datum van Pasen vastgelegd; het werd de eerste zondag ná de volle maan 
ná de lente-equinox.  
(Wikipedia)

1700 jaar Geloofsbelijdenis
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

Op 5 januari opende burgemeester Frank van der Meijden in onze kerk de 
Expositie De Gouden Stad door het ophangen van het gelijknamige 
schilderij in de doopkapel achter in de kerk.
Het schilderij en panelen met teksten zijn tot 15 februari te bewonderen. 

Over de expositie
De ‘Gouden Stad’ is meer dan een verzameling schilderijen en teksten, het 
symboliseert een nood én een noodzaak. Het is een uitnodiging om je 
mooiste zelf te laten spreken en contact te maken met een stad van 
gelijkgestemden én met hen die een andere taal lijken te spreken.
Iris van Haaren heeft iets essentieels achtergelaten: een urgente boodschap 
voor ons, voor nú. Die boodschap is… dat we GOUD in handen hebben: 
een gouden hart, een gouden ziel, een Gouden Stad. Het vraagt ons om stil 
te staan, om te voelen, om een stap te zetten, om op zoek te gaan naar de 
essentie van ons samenzijn, geïnspireerd door een weg die Iris ons wijst.
In ‘De Gouden Stad’ stroomt een energie die creëert, verbindt en liefheeft, 
en door jouw ideeën, beelden en acties te delen integreer je jezelf met de 
expositie en zorg je voor een duurzaam effect: vooraf, tijdens en daarna.
In januari 2024 streek De Gouden Stad voor de eerste keer neer in 
Bilthoven, de hart-stad van de kunstenares Iris van Haaren. Nu is de 
tentoonstelling voor 6 weken in Tiel te zien, waar het grootste gedeelte van 
Iris’ familie woont. Haar hart reist mee.
Iris heeft in haar leven veel mensen geraakt met haar teksten, gedichten, 
schilderijen, haar aanwezigheid. De documentaire ‘Een glimp van een 
andere werkelijkheid’ vertelt meer over Iris en de bron waaruit zij putte. 
Zij overleed in 2022. 

DE GOUDEN STAD
  
We komen uit de oost
We komen uit de west
Ergens komen we elkaar tegen
Laten we samen aan tafel gaan
Huizen en steden bouwen
Een paradijs op aarde

                  - Iris van Haaren

Expositie De Gouden Stad in de Dominicus

IN MEMORIAM                                     		          †
Riet Schasfoort–Molendijk (Frederika Antonia Johanna) 

Riet werd geboren in Eibergen op 11 augustus 1934 en stierf in Tiel 20 december 2024. Ze volgde 
een opleiding tot gezinsverzorgster en deed dat met veel plezier. Ze had daar ook veel voordelen 
aan bij de organisatie van haar eigen gezin en later voor het vrijwilligerswerk in de parochie. Ze 
trouwde met Johan Schasfoort en ze kregen twee kinderen, een zoon en een dochter. Riet was een zelfbewuste 
vrouw, eigenzinnig, maar ook rechtvaardig en behulpzaam. Ze kon ook makkelijk zeggen: ‘het gaat nu eenmaal zo’ 
en dan kon ze zich neerleggen bij wat toch niet te veranderen was. In de liturgie accentueerden we dat door het 
Magnificat van Maria als een soort zelfbewust sociaal protest te stellen naast het gewillig zeggen: ’mij geschiede 
naar uw woord.’ Riet was een familiemens en verkeerde graag in het oosten van het land. Maar ook verre vakantie-
reizen stonden hoog bij haar. Toppunt was een High Tea met Nancy Reagan in Washington. Tennis tot op hoge 
leeftijd en bridge gaven haar veel fijne contacten. Een val in huis maakte een einde aan haar mobiliteit. Ze werd 
opgenomen in een verpleeghuis in Haaften en later in Tiel – Walstede. Daar heeft een nieuwe val haar levenseinde 
bespoedigd. In de Dominicuskerk namen we op 28 december afscheid van haar, waarna crematie volgde. Moge zij 
rusten in vrede.

Aad van Dijk



10 11DN 1185 - februari/april 2025 DN 1185 - februari/april 2025

Plaatsen van rust en bezinning: Suster Bertken (1426 /1427 – 1514)

In de serie over plaatsen van rust, en bezinning in Nederland en het nabije buitenland 
gaan we ditmaal naar de Buurkerk in Utrecht. Een echte bezinningsplek is dat niet. De 
kerk huisvest het museum Speelklok. Het is daar een vrolijke boel. In de late 
middeleeuwen was de Buurkerk de grootste van de vier parochiekerken in de stad. De 
kerk staat ingeklemd tussen woningen, en vervulde in de veertiende en vijftiende eeuw  
een belangrijke rol in het stadsleven. In de bibliotheek van Tiel ontdekte ik een roman 
van dominee Frans Willem Verbaas met als titel: Suster Bertken. Het wonderlijke 
verhaal van de Utrechtse Kluizenares die zich 57 jaar vrijwillig liet opsluiten. Over haar 
gaat dit artikel.  

Suster Bertken, een bijzondere kluizenares
Bertha, haar officiële naam was Bertha Jacobsdochter, was de dochter van de proost  
(=leider) van het kapittel van de Utrechtse Pieterskerk, lid van het kapittel van de 
domkerk en uiteindelijk vicaris-generaal van de toen machtige bisschop van Utrecht. 
Hij stamde uit een aanzienlijke en vermogende familie. Hij had een langdurige relatie 

en twee kinderen. In de hoogste geestelijke kringen was dat ondanks de celibaatsverplichting toen niet ongebruikelijk.  
Hij genoot veel aanzien en had een hoog inkomen omdat hij meedeelde uit de opbrengsten van de kerkelijke goederen 
van de kerken waar hij aan verbonden was. Bertha hield van haar vader, die op zijn beurt dol was op zijn dochter. 
Omdat het niet gebruikelijk was dat een meisje in die tijd doorstudeerde, besteedde haar vader veel aandacht aan haar 
ontwikkeling. Bertha was slim, leergierig en vooral godsdienstig. Ze kende de bijbel, bad al vroeg de psalmen en 
vergaarde veel kennis over het gedachtegoed van kerkvaders, theologen en de ontwikkelingen binnen de kerk. Anders 
dan haar vader had zij veel bewondering voor de Moderne Devotie, een beweging die van binnen uit de kerk wilde 
hervormen naar haar zuivere oorsprong.   

Zoals gezegd hield Bertha veel van haar vader, maar veroordeelde zij, zijn levenswijze en de wijze waarop zijn familie 
kapitaal verzameld had. Ze was bang dat voor haar vader daardoor de hemel voor hem geen optie was. Eenmaal 
volwassen besloot ze door een leven van boetedoening te proberen de ziel van haar vader te redden. Een toevallige 

ontmoeting met een kluizenares, bracht haar op het idee om kluizenares te 
worden. Daarbij dacht zij aan het op eigen kosten laten bouwen van een kluis 
tegen de Buurkerk. De pastoor van de buurkerk vond haar te jong om haar wens 
direct uit te voeren en adviseerde haar om in te treden in een klooster en daar 
rustig de tijd te nemen voor een beslissing. Haar plan wijzigde ook na enkele 
kloosterjaren niet. In 1457 was de kuis gereed en werd zij ingemetseld.
 
Die kluis was naar schatting 15 vierkante meter groot. Vanuit die kluis kon ze door 
een gordijn open te schuiven de diensten op het hoofdaltaar volgen. Aan de 
straatzijde zat er een stuk boven ooghoogte een raam dat open kon en waardoor 
ze met mensen op straat kon praten, zonder elkaar te kunnen zien. De kluis was niet verwarmd, ze liep altijd met blote 
voeten, droeg een ruw wollen boetekleed en at zeer eenvoudige maaltijden zonder vlees en melkproducten. Die 
werden haar door de vrouw van de koster aangereikt.   

In haar kluis bracht, ze haar tijd door met gebed, meditatie, het volgen van de diensten in de kerk en het met de hand 
dupliceren van religieuze boeken. ’s Middags sprak zij via het hoge buitenraam met passanten en mensen die speciaal 
naar haar toe kwamen met hun problemen. Naarmate de tijd verstreek werd het steeds drukker aan haar raam.  Al 
luisterend en adviserend maakte Suster Bertken, zoals zij al snel genoemd, zich populair bij de inwoners van Utrecht. 
Haar adviezen en raadplegingen werden gewaardeerd. Ze beloofde een ieder voor hem of haar te bidden. Wat zij ook 
trouw deed. Ze stierf op 25 juni 1514. Bij haar uitvaart waren zes regelaars nodig om mensenmassa, die getuige wilde 
zijn van haar uitvaart en haar kluis wilde zien, in bedwang te houden.  

Op verschillende plaatsen in Utrecht vindt je herinneringen aan Suster Bertken. Er is 
een straat naar haar genoemd. Op de plaats waar haar kluis ooit stond, voor een 
bruidswinkel in de Choorstraat nr. 25-31 ligt in het plaveisel een grote marmeren 
gedenkplaat, er is een gedenksteen in een muur bij de Buurkerk. In de buurkerk, nu 
museum, is een kijkdoos waar je in haar nagebouwde kluis kunt zien. Bij de 
Maartensbrug is het inmetselen van de suster op een lantaarnconsole verbeeld en een 
studentenvereniging van de Open-Universiteit in Utrecht draagt haar naam. Verder is 
er een opera aan haar gewijd, waarvan de première in 2010 in het concertgebouw 
plaatsvond. 

Na haar dood werden verschillende geschriften van haar hand gepubliceerd. Twee boekjes, die bewaard gebleven zijn, 
kregen een plaats in de Middelnederlandse literaire canon. 

En dan is er nog het boek, dat ik zelf heel bijzonder vond. Het is een roman, waarvan veel is gebaseerd op aannames 
en opgeschreven om er een soms spannend boek van te maken. Als je het leest krijg je sympathie voor deze vrouw. 
Tegelijkertijd geeft het een goed beeld van het openbare leven in de veertiende en vijftiende eeuw in Utrecht en een 
beeld van de kerk waarin devotie maar ook macht belangrijk waren. (Frans Willem Verbaas; Suster Bertken. Het boek 
kunt u lenen of reserveren in de bibliotheek.

Bert Leenders

Wijziging abonnementsgeld

Geachte lezers,

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt het abonnementsgeld te verhogen naar € 25,00 per jaar.
Gestegen kosten in de afgelopen jaren leidden er toe, dat het huidige tarief niet meer kostendekkend 
was.

Door deze prijsaanpassing kunnen we er voor zorgen, dat Dominicus Nieuws in de huidige opzet en 
kwaliteit kan blijven verschijnen als hét informatieblad voor onze geloofsgemeenschap.
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Dominicus ontmoetingen: 
Activiteiten in de maanden 
februari tot april: 

Datum Thema Inleider Onderwerp  

Do 20 febr Film 2 Joke van Winden  ‘Deux jours et une nuit’ 

Do 13 mrt Geschiedenis Gerrit Overdijk In Paradisum – geschiedenis van de R.-K-
begraafplaats in Tiel 

Do 27 mrt Bloemen Suzanne vd Spoel Paasstuk 
Za  12 apr Muziek Reinier de Wit Johannes Passion Zaterdag!!!!!!!! 

Films 

Korte toelichting op de activiteiten: 

Film! 
Ook dit seizoen weer drie bijzondere films! Joke van Winden heeft 
de serie samengesteld met als centraal thema: je teweer stellen 
tegen cynisme, lage verwachtingen en vooroordelen. Boeiende 
films die laten zien dat het niet vanzelf gaat. 
donderdag 20 februari: Deux jours et une nuit  

“In Paradisum”
Gerrit Overdijk onthult een stuk lokale geschiedenis: het boeiende 
verhaal van de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Tiel. 
Hoe men van een kerkje en begraafplaats uit 695 op Zandwijk 
terecht kwam in 1836 op een begraafplaats aan de huidige J.D. van 
Leeuwenstraat. Daar kreeg de katholieke gemeenschap van Tiel de 
beschikking over een eigen begraafplaats.  

 “In Paradisum” 

Zeg het met bloemen! 

Muziek 

donderdag 13 maart 

Voor mensen met ‘groene vingers’!. 

Op donderdag 27 maart begeleidt Suzanne v.d. Spoel  
ons met het maken van een tafelstuk voor Pasen!  
(max 10 deelnemers). 

‘Johannes Passion’  Op veler verzoek! 

Net voor de start van de Goede week duikt Reinier de Wit 
zaterdag (!) 12 april, de wereld van de passiemuziek in. In die 
periode is overal ‘de Matheus’ te horen.  
Wij gaan een minder bekend, maar een zeker zo mooi werk 
verkennen: de ‘Johannes Passion’ van Bach.  

Wil je meedoen? Meld je schriftelijk aan bij 
 Secretariaat Sint Dominicuskerk tav Dominicus Ontmoetingen 
 Sint Walburgkerkpad 3,  4001 MG    TIEL 
of zend een email aan: 
secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl 
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De gasten kwamen, de een na de ander, bijeen in de feestelijk versierde zaal, waar de tafels prachtig gedekt waren, 
het heerlijk warm was, de kerstboom ons tegemoet straalde en Ben Middelkoop al gezellig op de piano speelde.
Toen iedereen gezeten was, opende Han van Peer, als coördinator voor de laatste keer de avond en stelde ons voor 
aan de ploeg, die weer een mooie maaltijd had bereid en ons vanavond zou verwennen: de kokers Monique en 
Lotte met assistentie van Youri, Cokky en Han beloofde zelf ook te helpen. Op de sierlijke menukaartjes stond, wat 
wij allemaal voorgeschoteld zouden krijgen. Van de cocktail met kip en mangosaus tot en met het dessert en koffie 
of thee tot slot. En we hebben gesmuld!!

Ik zat aan een gezellige tafel met o.a. Ton, Jan, Willemijn, 
Johan en Cees. We hebben elkaar wat beter leren 
kennen, konden elkaar in de gesprekken vinden en 
hebben meegezongen met Ben.
En natuurlijk las Monique een kerstverhaal voor, in twee 
delen, zodat we even op het einde moesten wachten. 
Het ging over een vredig, afgelegen dorpje, waar de 
bewoners elkaar allemaal kenden, een hechte tevreden 
gemeenschap vormden en waar men samen het leven 
mogelijk en aangenaam maakte.
Daar kwam de klad in toen de klokken roet in het eten 
gooiden: de één na de ander hield er mee op en een 
klokkenmaker hadden ze niet. Aanvankelijk was dat geen 
probleem: als de haan kraaide, stonden ze op en als al 
het werk voor die dag gedaan was, gingen ze weer naar 
bed. Maar toen het winter werd, moesten ze overdag 
veel harder werken om alles in die korte tijd klaar te 
krijgen. Normaal gesproken kwam men ‘s avonds 
gezellig bijeen in het dorpshuis, waar de heerlijke geur 
van koffie en thee hing en in de winter de waard voor een 
brandend haardvuur zorgde. Maar nu was iedereen te 
moe en had men geen puf meer voor dat dorpshuis.
De waard zat verlaten en mismoedig alleen. Hij miste zijn 
dorpsgenoten en zij misten elkaar. En toen naderde 
Kerst. Zo kon dat toch niet? Allemaal alleen?
De waard bedacht een plan: voor de deur van het 
dorpshuis zette hij een kerstboom vol lichtjes en 
bereidde in zijn keuken een heerlijke maaltijd. Met de 
pruttelende pannen op het vuur zette hij de voordeur en alle ramen open en een briesje droeg de kostelijke geuren 
door het hele dorpje en zelfs nog verder, en iedereen ging daar op af! Toen ze elkaar allemaal weer zagen waren zij 
blij elkaar weer te zien!

Halverwege de avond pakte de schooljuffrouw een 
doosje uit de kast en haalde er het oude, vertrouwde 
beeldje van het pasgeboren kind uit. Zij gaf het aan Cees 
met de vraag om het in de kribbe te leggen maar Cees 
zei tegen de waard, ‘zullen we dit jaar samen het kindje 
in de kribbe leggen?’ Han, de waard, helemaal warm 
verrast hiermee, legde toen samen met Cees, voorzichtig 
en met eerbied het kindje in de kribbe.
Daarna zongen wij allemaal samen: Stille Nacht, Heilige 
Nacht.
Zo eindigde voor Monique en voor ons allen het verhaal.
Ik was er ontroerd van. Al deze gegevens uit het verhaal, 
toegepast op ons en onze tijd, kregen een diepere 
betekenis.
Het was een prachtige avond!

Teun van Ginkel

Kerstdiner in het Inloophuis
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Tuin in Rust

Niet veel te vertellen, dacht ik. 
Weet je wat, ik maak wat foto”s.
Wat valt er nou te fotograferen bij een tuin in rust? 
Dat viel toch best mee.
We hebben als Franciscushof contact met InNatura,een 
stichting die voor dakloze Tielenaren gratis maaltijden 
organiseert- een diaconale actie! - wekelijks 35 
maaltijden in samenwerking met zorgboerderij de Kei, in 
Wadenoijen. We hebben winterpeen beschikbaar voor 
hen. Ik maakte een foto.;
Prachtige winterwortelen, en zo gepositioneerd is het 
net een dirigent die voor zijn/haar koor staat.

Dit is ook een 
mooi 
winterplaatje 
van het zachte 
fruit dat 
gesnoeid klaar 
staat om uit te 
lopen en weer 
een jaar 
heerlijke bessen 
en frambozen 
voort te 
brengen.

Zo zien twee 
bedden eruit 
waar we de 
bodembedekker 
hebben gezaaid die in de wintertijd ervoor zorgt dat in 
de aarde het actieve bodemleven zijn gang kan gaan en 
de voorbereiding voor een nieuw vruchtjaar optimaal 
gebeurt.

Open

We zijn in februari weer twee dagen in de week open, de 
dinsdag- en donderdagochtenden. Als iemand 
winterpeen of boerenkool of palmkool wil hebben, van 
half tien tot twaalf uur zijn we open, tenzij het weer het 
onmogelijk of onaangenaam maakt. 
In maart gewoon weer elke dag. (in de ochtend behalve 
woensdag, dan middag en uiteraard niet zondag, 
rustdag.

Aad van Dijk
  

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn

De laatste…

Na een drukke decembermaand met diverse activiteiten 
en traditionele momenten als het uitdelen van de kerst-
pakketten van de Lions Club en het kerstdiner op 
kerstavond is het januari, mijn laatste maand bij het 
Inloophuis. Op 1 februari gaat mijn pensioen in, een 
nieuwe periode waar ik me nog maar moeilijk een 
voorstelling van kan maken.

Precies 12 jaar geleden begon ik als opvolger van Ton de 
Bruijn onder de bezielende leiding van Josien van Iersel 
aan het Inloophuis avontuur. Ik viel met mijn neus in de 
boter want dat jaar (2013) bestond het Inloophuis 25 jaar 
en vierden we dat met een voorstelling in de Maartens-
kerk onder het motto “Neem de tijd”. 

Eén van onze gasten (Cor Smallegange) had destijds een 
gedicht geschreven 
over de tijd nemen voor 
elkaar. Er voor anderen 
willen zijn en daarbij 
niet steeds op de klok 
kijken. Dat gedicht nam 
hij op een goeie dag 
mee naar het Inloop-
huis omdat hij juist daar 
die instelling herkende. 
In mijn kerkblad 
artikeltje schreef ik er 
over: “Toen ik het las 
ontroerde het me: ja, zó 
willen we er zijn voor 
anderen en voor elkaar. 
En meteen voelde ik 
me ook een beetje 
schuldig. Nog maar net 
twee maanden in dienst, en nu merk ik al hoe verleidelijk 
het is om tijdens de openingstijden nog even dit en nog 

even dat te regelen. Anders moet je het thuis doen. Waar 
ging het ook al weer om: een gastvrij huis, een open oor, 
een steuntje in de rug. Nu al weer even op m’n plek 
gezet...”
We namen Cor’s gedicht als uitgangspunt voor de 
voorstelling.

Uit het gedicht:
Er is altijd iets om weg te geven
aandachtig luisteren, een beetje tijd
ontdekken dat het leven mooi is
de kracht van medemenselijkheid.
Terugkijkend op de afgelopen 12 jaren heb ik er vooral 
van genoten en me heel erg op mijn plek gevoeld. Het 
contact met de gasten, het samenwerken met de 
vrijwilligers, de organisatorische veranderingen, het 
netwerk dat zich ontwikkelde en waarin ik opgenomen 
werd en de vele vele, kleine en grote, mooie momenten 
die ik mee mocht maken. Daarbij trouwens altijd ge-
steund door mijn vrouw en dochters en nu ook door hun 
partners. De illustratie bij het theaterstuk destijds heeft 
toen mijn dochter Anne al gemaakt, en nog altijd helpen 
ze met liefde mee als er weer eens iets bijzonders is.

Het schrijven van de stukjes voor uw kerkblad vormde 
steeds even een terugkijk moment op de voorbije weken. 
Vaak wel onder tijdsdruk en regelmatig te laat met 
inleveren was het toch goed om telkens even stil te staan 
en achterom te kijken, of soms vooruit. Wat is er voor 
bijzonders gebeurt of staat te gebeuren? Ik dank de 
redactie voor de ruimte die ze mij hiervoor heeft gegeven 
en u lezers voor de aandacht en de waarderende reacties 
die ik er regelmatig voor mocht krijgen.
Truus Vogelzang, al vanaf 2015 mijn collega, neemt op 1 
februari het ‘coördinator’ stokje van me over. Zij zal u 
vanaf dan ook op de hoogte 
houden van het reilen en 
zeilen in het Inloophuis.

Ik zeg vaarwel en wens u alle 
goeds toe: vaya con dios!

Met een hartelijke groet uit 
het Inloophuis,

Han van Peer
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Woensdag 22 januari jl was ik met de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap op audiëntie bij paus Franciscus. Die 
Broederschap is een bijzonder clubje: opgericht in 1318 in ’s Hertogenbosch door een stel vrome mannen, die op de 
feestdagen van Maria (de Illustre Vrouwe) de Getijden zongen; in de kerk, die later de kathedraal zou worden. Toen de 
stad in 1629 werd ingenomen door Frederik Hendrik dreigde de Broederschap te zullen worden opgeheven. Want de 
nieuwe protestantse bestuurders moesten niets hebben van die typisch middeleeuwse katholieke gezelschappen. 
Maar de broeders vonden een listig compromis: ze beloofden dat voortaan de helft van hun gezelschap uit 
protestantse leden zou bestaan en dat in het vervolg het bevorderen van de vriendschap onder de christenen het 
nieuwe doel van de organisatie zou worden. Zo bleef deze broederschap behouden, tot op de dag van vandaag.

Sinds 2012 ben ik aan dit gezelschap verbonden. Samen met dominee Henk Leegte van de Doopsgezinde kerk te 
Amsterdam, dragen wij zorg voor de spirituele groei en bloei van de Broeders. Het idee om in de Gebedsweek voor 
de Eenheid der Christenen op reis naar Rome te gaan kwam van de broeders zelf. Mede dankzij het reisbureau 
Christoffel hebben we een prachtige pelgrimstocht kunnen maken. Natuurlijk stond een bezoek aan de paus op het 
programma. We hadden kaartjes voor de audiëntie. Na afloop werd onze Broederschap aan Franciscus voorgesteld 
en mochten we met hem op de foto. Dat was een heel bijzonder moment. Met enkele foto’s zal ik erover vertellen:

Voor de dominee en mij en voor onze hele groep was dit 
een bijzonder moment: de paus was van te voren 
geïnformeerd over onze twee “bloedgroepen”. En hij 
benutte deze ontmoeting, van minder dan twee minuten, 
om ons aan te sporen naar elkaar te blijven luisteren. 

Paul van der Ven 

Een hartverwarmende ontmoeting Hij is onder ons – 40-dagenretraite van de jezuïeten
Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld 
“Hij is onder ons”, start op Aswoensdag (5 maart 2025) 
en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een 
uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en 
Pasen intenser te beleven.

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat 
we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je 
om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, 
rust en innerlijke vreugde. De retraite is geschreven 
door Anne Criado en Gery van der Vlies. 

Ervaar wat de retraite je kan brengen

Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en 
Vlaanderen zijn de digitale retraites van de jezuïeten 
inmiddels een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, meditatieve vragen, 
inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke 
voorbereiding op Pasen.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

•	 “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij 
dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.” 
•	 “De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een 
revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!"
•	 "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
•	 “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van 
aandacht en bezinning.”

Schrijf je nu in!

De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via www.40dagenretraite.org en ontvang 
vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail. Als je eerder hebt deelgenomen, hoef je je niet opnieuw 
in te schrijven.

Samen onderweg naar Pasen

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en biedt een moment van stilte en verdieping in je 
dagelijks leven. Via het online gastenboek kun je je ervaringen delen met anderen. Laat deze retraite een bron van 
inspiratie zijn om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren en te vieren.

De Schola zingt

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 9 maart, zal de Schola 
Cantorum de gezangen verzorgen tijdens de Eucharistieviering om 
11.00 uur. Voorganger is Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het 
Aartsbisdom Utrecht.
De Introitus is Invocabit me, Roept Hij mij aan. De tekst is uit psalm 90 
en dat geldt ook voor de andere wisselende gezangen. Tijdens de 
communie zingt de Schola het Panis Angelicus van Casciolini. 
Slotzang is het bekende Attende Domine.

Foto 2: Ik vertel hem dat de man naast mij (ds Henk Leegte) 
de dominee van onze groep is. 

Foto 1: Ik geef Franciscus een hand

Foto 3: De paus vraagt: Hebben jullie wel eens ruzie? (Zie 
hoe de paus zijn twee wijsvingers daarbij op elkaar richt). 

Foto 4: De dominee en ik antwoorden: Gelukkig niet, wij 
kunnen het prima met elkaar vinden! Waarop de paus zijn 
beide duimen de lucht insteekt en zegt: Non litigare, Non 
litigare! En dat betekent: Maak geen ruzie!! 
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In 2025 worden twee jubilea gevierd: 

800 jaar - het Zonnelied 
 van Franciscus van Assisi 

en  

10 jaar - encycliek Laudato Si’ 
                van paus Franciscus 

De encycliek Laudato Si’ is een belangrijk document van Paus Franciscus. Hij vertelt over 
de milieu- en klimaatproblemen en de gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbare 
dieren en natuur. Hij vertelt over oplossingen. En roept ons allen op tot een ecologische 
bekering. Waardoor we zullen zien dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en we 
samen in één huis leven. Waarin we met respect omgaan met de aarde en de armen. En 
waar we mogen genieten, verwonderen, en zorgen voor elkaar.  
De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, 
ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren 
van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die 
na ons komen. 
De betekenis van de Italiaanse titel Laudato Si’ is ‘Geprezen zijt Gij’. Dit verwijst naar het 
Zonnelied dat Franciscus van Assisi 800 jaar geleden schreef. Het Zonnelied inspireert na 
acht eeuwen nog steeds tot een eerbiedige, broederlijke en zusterlijke manier van omgaan 
met de natuur en alle schepselen. 

Vier deze jubilea mee! 

De Laudato Si’ Alliantie Nederland is een katholieke kerkelijke instelling, waarvan 
monseigneur Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving, de voorzitter is. 
Deze Alliantie heeft het voortouw genomen om deze twee gedenkwaardige jubilea op een 
bijzondere manier in onze aandacht te brengen. 

Een van deze activiteiten in 2025 is het lopen van het 

Zonneliedpad: een pelgrimstocht van 
Leeuwarden naar Brabant. 

Onderweg en gedurende het jaar worden allerlei 
festiviteiten georganiseerd: 

* Verwonder je bij een kunstexpositie in Friesland 
over de schepping.

* Kom in de zomer naar de Cantico Concertreeks in 
het franciscanenklooster in Megen.

* Dompel je in Stadsklooster San Damiano onder in 
een groene mis mét een eigentijds Zonnelied.

* Bezin je tijdens de Zonneliedretraite in de Huijberg 
en kom met

* de Stoutenburglezing dichter bij het Zonnelied.

Schrijf je in voor de activiteiten en loop zoveel etappes van de pelgrimstocht mee als je 
wilt. Alle informatie is te vinden op www.zonnelied-laudatosi.nl

 

   
We omarmen dit mooie initiatief van harte! 
De Pelgrimsroute eindigt op 14 juni in Tiel. 
Op dit moment zijn wordt in oecumenisch verband 
gewerkt aan een mooi welkom voor de pelgrims bij 
aankomst in Tiel. 
 
In een volgende editie van DN vindt je meer nieuws 
hierover! 
 
De Locatieraad 

 
De Zonnelied-Laudato Si’-pelgrimsroute in beeld: 
 
Datum Route Afstand   
1 maart Jorwert-Akkrum 20 km 
2 maart  Akkrum-Wolvega 23,3 km 
15 maart  Wolvega-Giethoorn 18,8 km 
16 maart  Giethoorn-Genemuiden 17 km 
29 maart  Genemuiden-Kampen 18,9 km 
12 april   Kampen-Elburg 18,8 km 
13 april  Elburg-Nunspeet 10,7 km 
3 mei  Nunspeet-Staverden 16,4 km 
4 mei  Staverden-Garderen 9,2 km 
18 mei  Garderen-Barneveld 20,1 km  
31 mei  Barneveld-Renswoude 11,5 km 
1 juni  Renswoude-Amerongen 14,5 km 
14 juni  Amerongen-Tiel 19,3 km 
28 juni  Tiel-Blauwe Sluis 16,6 km 
29 juni  Blauwe Sluis-Megen 9,9 km 
16 augustus  Megen-Lith 16,9 km 
17 augustus  Lith-Den Bosch 22,4 km 
23 augustus       Den Bosch-Boxtel 14,6 km 
24 augustus  Boxtel-Oirschot 14,1 km 
6 september Oirschot-Hilvarenbeek 14 km 
7 september Hilvarenbeek-Chaam 20,7 km 
27 september        Chaam - Meersel-Dreef 7,1 km 
28 september  Meersel-Dreef - Wuustwezel 21,1 km 
11 oktober  Wuustwezel-Huijbergen 18 km 
 
Wil je een of meer routes meelopen: alle informatie is te vinden op:  
www.zonnelied-laudatosi.nl 
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St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achter in de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 16 februari 11.00 uur: 6e zondag door het jaar
Jer. 17,5-8, 1 Kor. 15,12.16-20, Lc. 6,17.20-26 
Eucharistieviering
Voorganger: P. Kuipers
Koor: Alle koren
Lector: Cis de Bell
Intenties: Jaargetijde: Adriana Schiltmans-de Jong
Jaargetijde: Pim Verweij, Jan Gerritsen
Pim Verweij

Zondag 23 februari 11.00 uur: 7e zondag door het jaar
1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23, 1 Kor. 15,45-49, Lc. 6,27-38
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. H. Woorts
Koor: Chantiel
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Jaargetijde: Jan Keek, Wil de Rond-van Gerven
Gerard Telkamp

Zondag 2 maart 11.00 uur: 8e zondag door het jaar
Sir. 27,4-7, 1 Kor. 15,54-58, Lc. 6,39-45 
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: José en Nico Koopmans-de Leeuw
Antoon Schoots, Elzo Mulder, Jan Gerritsen

Woensdag 5 maart 19.00 uur: Aswoensdag
Joël 2,12-18 Ps. 51 2 Kor. 5,20-6,2, Mt. 6,1-6.16-18
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Walburgkoor
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: 

Zondag 9 maart 11.00 uur: 1e zondag van de vasten
Deut. 26,4-10, Rom. 10,8-13, Lc. 4,1-13 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. H. Woorts
Koor: Schola Cantorum
Lector: Helna Coenen
Intenties: Jaargetijde: Elzo Mulder, 
Jaargetijde: Antoon Schoots, Roland van Meurs

Zondag 16 maart 11.00 uur: 2e zondag van de vasten
Gen. 15,5-12.17-18, Fil. 3,17-4,1, Lc. 9,28b-36 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Marita Reuvers
Intenties: 

Zondag 23 maart 11.00 uur: 3e zondag van de vasten
Ex. 3,1-8a.13-15, 1 Kor. 10,1-6.10-12, Lc. 13,1-9
Eucharistieviering
Voorganger: Kardinaal W. Eijk
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties:

Zondag 30 maart 11.00 uur: 4e zondag van de vasten
Joz. 5,9a.10-12, 2 Kor. 5,17-21, Lc. 15,1-3.11-32 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Mescalanza
Lector: Cis de Bell
Intenties: 

Zondag 6 april 11.00 uur: 5e zondag van de vasten
Jes. 43,16-21, Fil. 3,8-14, Joh. 8,1-11 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. T. Hoogenboom
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties:

Lingewaarde

Vrijdag 4 april 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijthof

Woensdag 2 april 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor

Walstede

Vrijdag 4 april 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda


